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Zondag 20 augustus 2023 – 10.00 uur 
9e zondag van de zomer  
liturgische kleur is groen 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  ds. Kees Streefkerk 
lector   Pleunie de Lint 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Annemarie van de Weg 
diaken   Anneke Gerritsen 
koster  Kees Ippel 
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1. St. Sociaal Fonds van de kerken 
2. Wijkkerk 
3. Toekomst van de kerk 
   

☺ Nevendienst Janneke van der Schelde 
☺ Crèche  Ivm. de zomervakantie is er geen crèche 

 
Bij de dienst 
Op een mooie was zij geboren. Een wolk van een dochter. Zeer gewenst en zeer 
bemind. Het hele leven had zich helemaal gericht op haar. De zorg voor dit prille 
leven had voorrang gekregen boven alles. En van harte. Want zij was de uitdrukking 
van de liefde, was de vleesgeworden toekomst. Alles werd van haar verwacht, kon 
nog van haar verwacht worden. En terwijl zij opgroeide was de verwachting alleen 
maar sterker geworden.  
– Tot op een duistere dag. De dag waarop duidelijk werd dat het anders zou lopen. 
Anders dan gehoopt en verwacht en gebeden. En gaandeweg was er steeds meer 
tussen gekomen, tussen moeder en dochter. 
Dat is het wat klinkt wanneer de moeder bij Jezus komt en roept: ‘Mijn dochter wordt 
vreselijk gekweld door een demon.’ – Dat is de intro van het verhaal van de lezing 
voor deze 9e zondag van de zomer, Matteüs 15: 21-28. – 
In eerste instantie zegt Jezus tegen de moeder zoiets als: Je zult het ermee moeten 
doen, alsof je gedoemd bent erin onder te gaan, in je wrok, in je teleurstelling, je 
verdriet, je woede. De reactie van de moeder is anders. Samengevat is haar reactie: 
dat accepteer ik niet. Pas dan ontstaat er ruimte voor het wonder. 
Wat de moeder thuis aantrof, wordt niet verteld. 
Er zijn vormen van genezing die verder gaan dan de afwezigheid van een ziekte of 
een demon. Genezing die bestaat in de tegenstem die zegt: dit kan niet het één en 
het al zijn. Er moet meer zijn. ds. Kees Streefkerk 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  

Inleidend orgelspel Deel uit Partita, ‘Wer nur den lieben Gott läßt walten’  

      Böhm, Georg 
  

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied  Lied 280: 1. 4 en 5  
Bemoediging en groet 
 

V Onze hulp is de naam van de HEER, 
G SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE, 
V De HEER zal altijd bij u zijn. 
G DE HEER OOK MET U. 
 

 - De gemeente gaat zitten – 
 

Kyriegebed met acclamatie Lied 367b (gezongen, na 'Hoor ons bidden') 
Glorialied  Lied 648   
 

Aandacht voor de kinderen 
Kinderlied   “Wij gaan voor even uit elkaar” 

 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst – 
 

DE SCHRIFT 
Gebed van de zondag  
1e Lezing  Jesaja 56: 1 - 7 
Lied hierbij   Psalm 67: 1 
 

2e Lezing  Matteüs 15: 21-28  
Lied hierbij  Lied 647  
        

Uitleg en verkondiging  
Kort orgelspel  
Lied in antwoord  Lied 221: 1 en 3    
 

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden met acclamatie Lied 367e (na 'HEER, hoor ons'), stil gebed, 
gezamenlijk Onze Vader 
 

-VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 425   
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen. 
Orgelspel 



Diaconale collecte: Stichting Sociaal Fonds van de Kerken 
Via het Sociaal Fonds van de Kerken kan soms een (bescheiden) bijdrage of lening 
worden verstrekt in situaties waarin geen andere voorzieningen te vinden zijn. 
Het doel van deze Stichting is “het onder omstandigheden bieden van financiële 
ondersteuning aan inwoners van Dordrecht, die in zodanige financiële nood 
verkeren dat zij bedreigd worden in hun maatschappelijk functioneren” Kerken 
participeren en hebben ook een afvaardiging binnen het bestuur. Het is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo wordt vorm gegeven aan de dienende en 
steunende taak van de kerken. 
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 
t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 20 augustus  2023 
Stichting Sociaal Fonds van de kerken Annet de Vries, diaken 
 
Eetgroep alleengaanden 55+  
De 154e gezamenlijke maaltijd wordt gehouden op vrijdag 
25 augustus 2023. We beginnen om 17.30 uur in de 
Wilhelminakerk. De ingang aan de Koningin 
Wilhelminastraat is ook open, zo nodig even aanbellen. 
De kosten voor de maaltijd zijn € 6,--. Wilt u uiterlijk maandag 21 augustus vóór 
12.00 uur doorgeven aan Dicky Peters-de Bruyn of u WEL of NIET komt eten. Wij 
als voorbereidingsgroep kijken er naar uit weer een lekkere maaltijd te mogen 
serveren. Anneke van B, Margreet, Maja, Dicky, Anneke G. 
 
Hartelijk dank 
Dank jullie wel lieve gemeente voor de prachtige bos bloemen ter ere van ons 50- 
jarig huwelijk. Groet van Jan & Ineke Stolk 
 
Bakkers gezocht 
De diaconie wil op zondag 3 september na afloop van de dienst iets 
lekkers bij de koffie verkopen. De opbrengst is bestemd voor het 
nieuwe diaconale spaardoel, waarover u tegen die tijd meer hoort. 
Wie wil helpen door ook wat lekkers te bakken? 
U kunt zich opgeven door uw naam op het inschrijfformulier bij de ingang te zetten, 
of door een mailtje te sturen via het contactformulier op de website.  

 
Startzondag 10 september 
Op zondag 10 september is het startzondag in de Wilhelminakerk. We 
volgen het landelijke jaarthema “Ga mee! Samen getuigen van geloof, 
hoop en liefde”. Dat thema wil ons uitdagen om samen op te trekken 

met andere gelovigen en mensen van goede wil. De drempel over dus. Het 
bijzondere is dat we dat zelfs al bìnnen ons kerkgebouw een drempel over kunnen 
gaan en andere gelovigen kunnen ontmoeten: de gemeente New Song komt iedere 
zondagmiddag bij elkaar in de Wil. In de tijd tussen onze kerkdiensten komen we 
elkaar weleens tegen, maar nu willen we die tijd eens gebruiken om elkaar echt te 
ontmoeten. Op een ontspannen en ongedwongen manier. En hoe kan dat beter dan 
door met elkaar te eten? Aan u en jou de vraag om iets mee te nemen voor de 
lunch, om dat met elkaar te kunnen delen. We hopen op rijkgevulde tafels en 
verrijkende ontmoetingen! 



Startzondag is natuurlijk òòk het begin van een nieuw seizoen met nog veel meer 
ontmoetingen en activiteiten. Daarom beginnen we om 10 uur met een kop koffie en 
de presentatie van de nieuwe activiteitengids. Die activiteiten kunnen dit seizoen niet 
alleen op papier, maar ook in de nieuw Wilhelminakerk-Petruskapelapp gedeeld 
worden. Ook daar horen we meer van. Om 10.30 uur vangt dan de kerkdienst aan, 
en daarna zullen we dus lunchen. Dat betekent dat u tot zeker 13.00 uur onder de 
pannen bent.  
Het koffie drinken en lunchen doen we gewoon in de kerkzaal. De opstelling zullen 
we dus wat veranderen, zodat we aan tafels kunnen zitten. Het sjouwen gaat op 
zaterdag 9 september gebeuren, rond 17.00 uur, na afloop van Open 
Monumentendag. In het kader van “vele handen maken licht werk”: meld je bij Ron 
Ouwerkerk via het contactformulier op de website als je daar even bij kunt komen 
helpen. 
 
De Talentenbank 
Vorige week plaatsten wij een oproep om mensen 
te vinden, die willen wandelen met een echtpaar 
dat vaker buiten wil komen dan nu het geval is. Inmiddels heeft zich iemand gemeld, 
maar dat is net te weinig om continuïteit te krijgen. 
Wie kan nog een uurtje per week vrijmaken? Met 2 of drie mensen kan een mooi 
schema gemaakt worden.  
Reacties per mail via het contactformulier op de website naar Rineke Mol of Annet 
de Vries van de Talentenbank. 
 

DE PETRUSKAPEL 
Bij de dienst van 20 augustus in de Petruskapel 
Op deze zondag lezen we in de Petruskapel Handelingen 14,  
1-18. Een verhaal dat maar zelden in de kerk wordt gelezen. 
Toch is de geschiedenis van de apostelen op die eerste 
zendingsreizen heel beeldend verteld, dus daar ligt het niet aan. 
En ook met de betekenis kan men niet in de knoop komen. Aan 
de ene kant mensen die vol ontzag zien hoe Paulus en 

Barnabas mensen genezen. Ze raken in vervoering over deze twee wonderdoeners. 
En ze willen ze aanbidden. Letterlijk. Aan de andere kant twee nuchtere predikers, 
die weten dat wonderen nooit van mensen kunnen komen. En die, dat is wel het 
belangrijkste, onder geen enkele omstandigheid zichzelf als middelaar beschouwen. 
De kracht die ze lijken te hebben komt van God. En dan ook nog op het moment dat 
de Here God wil laten zien hoe het zal zijn wanneer zijn Koninkrijk op aarde 
gevestigd is. Want het genezen van blindheid en verlamming en allerlei andere 
kwalen heeft in deze wereld slechts beperkte betekenis. De mens blijft kwetsbaar 
voor ziekte en ongelukken. En de mens die teruggeroepen wordt uit de dood sterft 
op enig moment toch weer. Genezingen, dat zijn geen tovertrucs om populair te 
worden bij mensen, maar doorkijkjes naar dat Rijk dat komt. 
Maar mensen denken zover niet. Zij reageren slechts op wat hun ogen zien en 
verafgoden mensen die dingen kunnen die ze zelf niet begrijpen. Het is het succes 
van tovenaars en goochelaars en charlatans. Dat je kunt zien wat er gebeurt. En 
mensen willen iets tastbaars om te aanbidden. Dat verklaart waarom heiligen zo 
succesvol zijn.  



Maar sinds wanneer hebben we buiten de Here Jezus om nog voorspraak nodig bij 
God? Het riekt naar bijgeloof. En het verduistert waar het werkelijk om gaat: dat wij 
door de Here Jezus bevrijd zijn van de lasten van zonde en dood. 
Maar ook predikers moeten oppassen dat ze zichzelf niet gaan overschatten. Paulus 
en Barnabas doen dat hier niet. Wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u, zeggen 
ze. En dat is dan ook de tekst voor de preek. Maar in de praktijk vraagt het toch altijd 
hele sterke benen die de weelde van de verafgoding kunnen dragen. Ouderen 
kennen de hype rond Billy Graham nog wel. Dat had weinig meer met geloof te 
maken, afgemeten aan de reacties van de mensen die massaal naar zijn 
bijeenkomsten kwamen. Ze kwamen niet voor de Here Jezus, maar voor Billy 
Graham. Hij werd verafgood. En in ons land had Jan Zijlstra op bescheidener schaal 
ook zo’n functie. Uitverkochte zalen. En hij hield elke 14 dagen 
genezingsbijeenkomsten, alsof de Here God wonderen op bestelling doet. Paulus en 
Barnabas trappen niet in die val. En dat kan eigenlijk alleen maar wanneer je zelf 
klein blijft, je afhankelijk weet van die almachtige God. Het thema is de vraag: 
gelovig, of goedgelovig? 
H.I. Ambacht, 15-08-2023 ds. J.W. Schellingerhout 

 
Voedselbank 
Voor de laatste week is het inzamelen van (af)wasmiddelen en 

lichaamsverzorgingsproducten. Vergeet de tandpasta niet.  
 
Kerkelijke agenda 
Zo 27 aug 10.00 u Kerkdienst Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier 
  10.00 u Kerkdienst Petruskapel – ds. Wim Barendrecht 
 

 

Wilhelminakerk  Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
past. werker: mw. Ester van Dijk   
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. E-mail: anneidzinga@gmail.com   
wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk 
wijkkas PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas PWG Petruskapel 
digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com       (vóór donderdag 19.00 uur) 
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